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Oog in oog met de Opgestane 
 

 

 

 

 



 

Pianospel 
 
Welkom  
 
Het nieuwe licht  

 
Lied: Dag van het Licht (melodie lied 868) 
 
Dit is de dag van het licht 
en van lente, nieuw leven, 
van nieuwe adem, van geest 
die ons toekomst zal geven. 
Dit is het uur 
Dat ons doet zingen van vuur 
aan dood en duister ontheven. 
 
Wij vieren God als het licht 
in de mensen ontstoken 
de zon van vrede en vrijheid 
is ons aangebroken. 
Zij gaat ons voor, 
gerechtigheid is haar spoor, 
tot vrede zal zijn ontloken. 
 
Om goed te weten dat wij 
zijn geroepen tot vrede,  
om niet verloren te zijn 
aan alleen maar dit heden. 
om op te staan 
en nieuwe wegen te gaan 
is deze dag ons gegeven. 
 
Bemoediging 
V:   De Heer zij met U 
A:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
V:  Laat het Licht van deze kaars  
 weerspiegelen in uw ogen 
          Laat het Licht van deze wereld 

weerschijn vinden in uw hart, 
in uw verstand, in uw gelaat 

 en in de schaduwen van uw bestaan. 
 Overstraald, overtuigd door het levende Licht 
 zeggen wij: 
A:  ONZE HULP IS VAN DE HEER VAN HEMEL EN AARDE 
 DE EERSTE EN DE LAATSTE EN DE LEVENDE 
 DE VADER, DE ZOON EN DE GEEST 
V:  Op deze dag vieren we een nieuw begin 
 Donker en dood laten we achter 
 Licht en leven nemen we mee 



 Want de Heer is opgestaan 
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
 
Lied:  
 

Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. 

Vrede die bij ons blijft.  
(3x zanggroep 3x gemeente) 
 
 Kyriegebed  
 
Gezongen Kyrie  
 
 Lied 630: 1,2 
 



 

  
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
Verhaal voor de kinderen: De Paasvlam 

Gedicht Het lied van het nieuwe begin 

Refrein 

Soms lijkt het dood, maar let maar op 
Je ziet het nog niet goed. 



Het leeft en heeft een nieuw begin 
En dat geeft nieuwe moed. 
 
Schriftlezing: Paasverhaal bij Johannes 20: 1-18 
 
Zangroep: 

 

Licht, licht alles wordt licht. Niets dan licht. 
Overal licht. Alles licht geworden.  
 

Weggesprongen uit het duister, 
Sprankelend de jonge morgen. 

Helder nog de morgenster. 
 

Refrein allen 
Licht, licht alles wordt licht. Niets dan licht. 
Overal licht. Alles licht geworden.  

 
De dageraad zojuist geboren 

Dauw aan haar wimpers 
Staat stralend op aarde.  

 
Refrein allen 
 

Dansend komt zij uit het oosten 
Wieg en woonplaats van het licht 

De zon in al haar luister. 
 
Zo komt de Wedergeborene, de Zon van het al. 

Die de dood overwon, het leven zijn plaats hergaf.  
 

Refrein allen 
 

Zoals de jonge gouden Zon,  
al het geschapene zijn vorm hergeeft,  
het water diepte, de hemel hoogte, 

de einders verte en alle vormen kleur 
een kleed van kleur over de aarde. 

 
Refrein allen 

 
Zo hergeeft de Opgestane 
die de dood overwon , de Wedergeborene 

het leven, het prachtige kostbare leven 
aan alles en aan allen die als Deze, 

een dood zijn doorgegaan.  
 

Refrein allen 



De duizend doden in het leven, de angst daarvoor 

Ja zelfs de dood aan het einde heeft aan verschrikking geboet.  
 

Licht, licht alles wordt licht. Niets dan licht. 
Overal licht. Alles licht geworden.  
 

De kinderen gaan naar hun eigen plek 
 
Lezing: psalm 118 vertaling Huub Oosterhuis 
 
Lied 608: 1,3 De steppe zal bloeien 

 



 



 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
Overweging 
 

Muzikale meditatie 
 

Lied 631 zanggroep 
 

Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ‘t graf genomen, 
horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
 
Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 
 
Uit een sprakeloos verleden 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 
 
Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin 
 
Aankondiging en inzameling van de collecten 
 



De kinderen steken kaarsen aan  
 
Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed – Onze Vader 
 
Gebedsacclamatie 368f 

 
 
Slotlied 642: 1 t/m 5, 8 Ik zeg het allen dat hij leeft 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
 
’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 



 
Zegen 
 
Allen Amen (3x) 
 
  



 
 


